
 

 

 

  

8 van de 26 

gedichten uit Gat 



 

 

 

  

Gatver 

Gatver, 

gatver de gatver, 

getsie derrie. 

 

Is gatver 

wel iets 

dat te maken heeft met  

gat? 

 

Welk gat? 

 

Afvoerputje 

Water 

loopt nooit recht, 

maar met een draai, 

door het afvoerputje. 

 

Waarom 

die omweg? 

 

Dat is het corioliseffect! 

 

Want het zit zo: 

de aarde draait steeds  

de oostelijke kant op. 

Dat geeft de plas een 

swing, 

linksom zou je verwachten. 

Maar omdat onze 

gebouwen 

schots en scheef zijn 

vaak genoeg 

ook rechtsom. 

 

Hoe dan ook, 

zo toont het gat 

je draaierig aards bestaan. 
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Koffiekopje 

 

Toen ik in de tuin zat 

en  

naar mijn koffiekopje 

keek,  

zag ik daarin  

ineens  

twee gaten.  

 

Eén waar ik mijn 

duim en wijsvinger  

door kan steken en  

een ander gat om de 

koffie  

in te schenken en  

uit te drinken. 

 

Door gat, in gat, uit 

gat. 
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Vijver 

 

Na  

langdurig en zwaar scheppen 

hadden we 

een gat. 

 

Daar legden we 

een groot zwart kunststof doek 

in. 

 

Daar deden we water 

in. 

 

Daar deden we plantjes 

in. 

 

Er ontstond leven 

in 

het gat. 

 

Erboven 

vliegen nu libellen. 
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Slakken 

 

Nu ik gaten zie 

in de Thaise 

basilicum 

 

weet ik dat 

de slak en ik 

samen doen 

met dezelfde plant. 

 

Een lekkerbek,  

die slak. 
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Heelal 

Het heelal zit vol met 

gaten, 

het is een soort 

zeepsop 

met holtes. 

 

In dat zeepsop 

zitten wij. 

Het lijkt stabiel, 

en dat is het soms. 

Het ligt er maar aan 

over welke tijdspanne 

je  

ernaar kijkt. 

 

Ach toe, 

doe toch je ogen toe 

en dobber lekker 

nergens naartoe. 
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Kies 

 

Vroeger 

zat er best vaak  

een gaatje 

in mijn kies. 

 

Tegenwoordig 

is ooit een kies 

het gat 

in mijn gebit. 
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Muis 

 

Het lijkt wel schattig 

al die muisjes in de tuin.    

 

Ze racen kris en kras, 

ik zie ze, achter glas. 

 

Elke keer éen muisje, 

één, soms vijf, misschien 

wel elf of drieënzeventig of  

meer. 

 

Waar is dat potloodgrote 

gaatje 

waardoorheen  

zij zich verstopppen? 
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Lus  

 

De boom moet weg. 

 

De kapper klimt, 

en zetelt zich en zaagt. 

 

Hij pakt een lijn 

en haalt die 

door de takken heen. 

 

Maar 

nog een zaag  

die moet gehesen. 

 

Ik mag helpen: 

het touw moet door het gat 

van het handvat 

en nogeens 

en maakt een lus. 

 

Een gat dus. 
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